Kroniek abdijtuin Egmond voorjaar 2024

Voorjaar 2024; een natte winter en nat voorjaar en toch best wel veel droge
tuinwerkdagen. Wat is er weer veel werk verzet. Ik noem enkele markante activiteiten:

Maandelijkse werkdagen

Jullie hebben gewerkt op 13 januari, 10
februari, 9 maart en 13 april. Hierbij hebben
jullie 0.a. compost en paardenmest geschept bij
de grote groentekas, de parkeerplaats op het
kerkplein opgeknapt, etc. Vanwege het slechte
weer heeft Paul vd Bosch (in de warme en
gezellige keuken van onze gereedschapsschuur)
aan jullie instructie gegeven hoe je jouw
snoeischaar scherp houdt. Andere klussen van

afgelopen maanden waren:

PAX-tuin

Nu we bijna elke maand
hier met enkele vrijwilligers aan de slag gaan, begint deze tuin
(buiten het hek) er steeds verzorgder uit te zien. De jonge plantjes
slaan goed aan en het “onkruid”
hebben we steeds beter onder
controle. Komende maanden zullen
weer een mooie bloempracht laten
zien.

Moestuin en kruidenspiraal

Ook hier is elke maand weer extra
gewerkt, waardoor de paden en
plantbedden er weer knap bij liggen.
De kruidenspiraal is helemaal
vernieuwd en beplant met jonge
plantjes. Heerlijke kruiden voor de
kok van de abdij. Vermeldenswaard is
dat één van de oude dennenbomen
langs het weiland schuin was gewaaid en op omvallen stond. Enkele
vrijwillige professionals hebben de boom deskundig kunnen vellen.
Maar wat kwam daar een grote berg takken en hout van af. Minstens
2 dagen werk om alles te versnipperen!!

Diverse technische klussen

De “door-de-weekse” vrijwilligers hebben in de winterwerkplaats het tuinmeubilair weer helemaal
opgeknapt. Ook zijn de voeten van de parasols verstevigd. Hopelijk waaien ze nu niet meer met
alle winden mee. Het
klinkerstraatje bij de
vlindertuin was zo ongelijk
geworden dat de eieren
volgens br. Johannes in
zijn auto geklutst werden;
2 dagen hard werken en
het straatje lag er weer
strak bij. De 3 grote
informatieborden zijn
opgeknapt en van nieuwe
palen voorzien. Achter de
garages is een afdakje
gebouwd voor gesnoeide
takken. Droge takken zijn
gemakkelijker te versnipperen. Uit de “kleine kas” is een nieuwe
elektrische bladblazer gekocht, een kleine elektrische hakselaar en
een “luxe onkruidsteker”. Kapot gereedschap is opgeknapt of vervangen, want “goed gereedschap
is het halve werk”.




Kruidentuin

We zijn al langer bezig om de kruidentuin bij het terras een opknapbeurt te geven en om te
vormen tot een kruidentuin die gebaseerd is op de ideeén
van Hildegard
von Bingen. Dit
voorjaar hebben
we dit met een
grote inzet
kunnen
afronden. Eerst
alle oude
planten eruit
gespit en de
goede planten
“opgekuild”.
Toen is er
waterleiding aangelegd met een 3-tal tappunten van
waaruit de tuin besproeid kan worden (oei wat was het die dag koud). De plantbedden zijn
omgespit en ontdaan van wildgroei. In de periode daarna zijn tijdens verschillende werkdagen
nieuwe plantjes geplant en zijn de goede planten uit het
kuilvak
overgezet naar
de juiste
plantvakken.
Ook zijn er
diverse plantjes
gezaaid. Op 11
mei planten we
de laatste
plantjes en kan
de vernieuwde
kruidentuin
fleurig de zomer in. Wat een klus was dit. Nu nog de
ontbrekende naambordjes bestellen.

Verwarmingsinstallatie abdij
Jullie hebben gezien dat in de abdij een nieuwe verwarmingsinstallatie wordt aangelegd. Het
ketelhuis met hybride pomp en “aardwarmte” is in de kaarsenmakerij. Grote, lange leidingen
moesten worden aangelegd van het
ketelhuis naar de abdij, dwars door de
Parkweide (onder het wandelpad). Het
bedrijf heeft een diepe en lange geul
gegraven, met veel vrijgekomen
grond. Helaas moest de bloemenweide
het daarbij ontgelden. We hebben de
gelegenheid gebruikt om een nieuwe
grondwaterleiding aan te leggen naar
de Parkweide. Dat was een oude
wens. Alle leidingen liggen er, de geul
is dicht en de tegels liggen er weer
netjes bij. Komende maanden gaan
we de bloemenweide herstellen en
meteen ook het gras van de
Parkweide frezen. Van Landschap
Noord-Holland hebben we een kleine
donatie gekregen voor de aanschaf
van nieuw gras- en bloemenzaad.

Rondwandelingen
Br. Geerard e.a. hebben een boekje gemaakt met een meditatieve rond wandeling over het
abdijterrein met momenten van stilte en bezinning. Dit boekje ligt in de abdijwinkel.



Daarnaast wilden de monniken ook Het Stet en de Buurkerk opnemen in een grote rondwandeling
over het abdijterrein. Daarvoor hebben we bij Het Stet diverse struiken gerooid en andere struiken
verplant om een mooie beschutte
wandeling langs deze historische

vaart te krijgen. Helemaal achterin
hebben we een stenen trap aangelegd
die vanaf het haventje naar boven

naar het terrein van de buurkerk

voert. Er staat ook een bankje om

even uit te rusten. Op het terrein van

de Buurkerk was de voormalige abdij
gevestigd. Door het gebruik van de

trap naar beneden, merkt je dat het
abdijterrein op een oude zandrug,

ruim 2,5 meter hoger ligt dan de
omgeving. Majestueus moet de abdij

in die tijd boven de omgeving hebben
uitgestoken; niet alleen een teken

van religieus belang, maar ook een
teken van welvaart en wereldlijke
macht. Ook hier maken we nog een informatiepaneeltje voor bezoekers.
Aan de andere kant van het terrein hebben we een trap gemaakt die terugvoert naar de abdij. Het
klinkt allemaal zo gemakkelijk, maar uiteindelijk toch veel (en zwaar) werk.

Herinneringsboom

De abdij wil in samenwerking met het Hospice in Egmond in de
abdijtuin een plek creéren waar bezoekers tijd en rust kunnen
vinden om een dierbare overledene te herdenken. Gekozen is
voor een plek vlak voorbij het strooiveld. Hier staat een mooie
oude Parottia Persica. We hebben omringende struiken en een
2-tal bomen weggehaald en de locatie geégaliseerd. Onder de
boom kunnen bezoekers een herinnering leggen, of steen met
een gedachte. In de abdijwinkel zijn witte stenen te koop en
een viltstift (te leen). Er komt nog een zitbankje, een kastje
met een herinneringsboek en een informatiepaneeltje. Op
vrijdag 24 mei (dag van de overledenen) om 14 u wordt de
locatie in gebruik genomen. Ook dit was weer meer werk dan vooraf gedacht.

Wat nog meer....

In deze kroniek kan ik niet alles noemen, maar ik wil zeker niet voorbij gaan aan alle andere
tuinactiviteiten, zoals het onderhoud aan de Strabotuin, de tuin van br. Cor, het terrein van de
buurkerk, alle (tuin-)technische klusjes die er zijn
gedaan, teveel om op te noemen. Misschien kunnen we
daar volgende keer aandacht aan besteden.

Wat ik jullie ook niet wil onthouden is de gastvrijheid
van de broeders en de lekkere lunches die geserveerd
worden.

Deze periode mochten we 2 nieuwe
zaterdagvrijwilligers verwelkomen. En eh, soms komt
er ook een
onverwachte
gast langs ..

Hartelijke groet,
Henk, 5 mei 2024




